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Mededelingen

Kerkdienst 15 december

Op deze Derde Adventszondag is er een 4Udienst. Het thema is: Wat denk jij?
Het is een generatiedienst waarin we in de verschillende generaties onze
vooroordelen gaan verkennen. Als jij denkt dat je er geen hebt.....
Vooroordelen leiden tot ruzie, tot conflict, ja kunnen geweld en zelfs oorlog tot
gevolg hebben. Hoe kunnen wij vooroordelen overwinnen?

We luisteren naar de profeet Micha 5, hoe die spreekt over Bethlehem.

Daar waren vooroordelen over Bethlehem: zo’'n klein onbeduidend plaatsje op
de wereldkaart, wat kan dat nou betekenen? En een herder uit dat Bethlehem,
hoe kan die nu vrede in de wereld brengen?

Connected zal ons muzikaal begeleiden: Denk niet wit, denk niet zwart, denk
niet zwart-wit. Denk in de kleur van je hart!

Aandacht voor elkaar

Berry Legters, Bunzinglaan 14, heeft een succesvolle behandeling in het
ziekenhuis in Nieuwegein ondergaan. Dit stemt dankbaar.

We wensen Berry kracht en beterschap.

Er is een positief bericht over Dorette Komduur, dr. Colijnstraat 43. Zij is uit haar
coma ontwaakt en er is contact met haar. Ze gaat goed vooruit.

Ze verblijft ook niet langer meer op de IC, maar is verhuisd naar de Longafdeling
in het ziekenhuis Ede. De kring om haar heen, Gerben en Jayden, Rie en Wil,
familie en vrienden die zo in zorg en angst hebben geleefd zijn blij en dankbaar.
Het is voor hen als een wonder. Maar is er nog een lange spannende weg te
gaan wat betreft het mogelijke verdere herstel.

Laten we als gemeente Dorette, Gerben en Jayden, Wil en Rie blijven steunen
in hoop en geloof.

Ik wil hier ook Truus van Manen (Clematis 22) noemen, zij ondergaat op dit
moment zware chemokuren, die veel van haar veerkracht vragen.

Dat onze aandacht en gebeden haar mogen helpen dragen in deze moeilijke
tijd.

Ds. Coby de Haan

Bloemengroet
De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging

naar Wil en Rie den Dolder, Kerkewijk 62.
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Bij de bloemschikking:

In de hal heeft u het liturgische bloemstuk zien staan. Wij volgen het spoor van
de Kindernevendienst met bestemming Bethlehem.

Het thema van de kindernevendienst gaat deze week over Micha.

De profeet Micha verkondigt dat uit Bethlehem, ook al is het maar een kleine
stad, een belangrijke leider zal komen die vrede zal brengen. De witte lelie en
de lavendel symboliseren vrede.

Jeugdlectoren gezocht

Afgelopen jaar zijn er op een aantal zondagen jeugdige lectoren ingeroosterd
geweest. Dit is goed bevallen en dus zijn er voor komend jaar 6 zondagen
uitgezocht waarop een jeugdlector de lezing(en) zal verzorgen.

Maar... we kunnen altijd wat versterking van het jeugdlectoren-team gebruiken.
Denk jij nu (of denkt u) dat is wat voor mij (of mijn puber)?

Nog vragen of wil je je aanmelden?

Stuur een bericht naar Maartje Visser via

blok-visser@outlook.com of 06 36 315 709.

ledereen in beeld’

In de nieuwsbrief van deze week en ook achterin de kerk vindt u de achtste
editie van ‘ledereen in beeld’. Deze gaat deze keer over de BHV'ers.

Sinds vorig jaar schrijven wij als team ‘ledereen in beeld’ korte reportages over
de verschillende teams, commissies en groepen die actief zijn in onze kerk. Zo
willen we deze onmisbare mensen die zich op de achtergrond inzetten om onze
kerk draaiende te houden in beeld brengen en laten we zien hoe we samen kerk
zijn.

OPEN KERK VOEDSELBANK FEESTMAAND DECEMBER
In de maand december zamelen we tijdens de momenten van de OPEN KERK
wat luxere artikelen in voor de voedselbank.

Eris al een zeer goed gevulde krat weggebracht. Laten we er met elkaar echt een
feest van maken voor hen die het zo nodig hebben.

Het lijstje met artikelen is te vinden op de website en ligt op meerdere plaatsen in
de kerk.

De kerk is open op dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00 uur tot 15.30 uur. Op
donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. Koffie en thee staan klaar. Welkom
dus!

Jasper van der Horst en Arend Vleeming
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Komt u, kom jij ook naar de NET ontmoetingen in januari?

Elkaar geregeld ontmoeten en zo beter leren kennen, is van waarde in een
kerkgemeenschap die streeft naar verbondenheid. Dat helpt om met elkaar mee
te leven en nieuwe inspiratie op te doen. Vanuit deze gedachte organiseren we
eind januari weer een aantal NET Ontmoetingen: bijeenkomsten met een
gezellig en verdiepend karakter, waaraan iedereen kan meedoen. Voor de
verdieping vervolgen we het thema van de startdienst: De weg van Levi. Op
verschillende manieren kunt u samen met anderen daarmee iets leuks gaan
doen. Maar uiteraard gaat het vooral om elkaar te ontmoeten in vrijheid en een
gezellige sfeer. Meer informatie en mogelijkheden om u aan te melden vindt u in
Samen Eén of de uitnodigingsbrief en op de website.

De brieven liggen zondags in de hal van de kerk.

We heten u alvast van harte welkom.

Werkgroep NET Ontmoetingen ZuidWest

Uitnod igi NG NET Ontmoetingen — “50’*
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Introductie Verbindende Communicatie

Verbindende communicatie, of geweldloze communicatie, is ontwikkeld door
Marshall Rosenberg. Het model van Marshall Rosenberg is een manier van
praten en omgaan met elkaar waarin woorden, in plaats van muren, vensters
worden. Door te delen wat er in mij leeft en wat er in de ander leeft en samen op
zoek te gaan naar wat het goede is voor u en mij, vindt verbinding plaats. Maken
oordelen plaats voor mededogen, zowel met de ander als met uzelf. Waarbij
Bijbelse opdrachten handen en voeten kunnen krijgen. Want het is soms zo
mooi gezegd in de Bijbel, maar hoe doet u dat dan?

In deze introductietraining wil ik met u de 4 bouwstenen van het model
onderzoeken en toepassen. Naast de theorie oefent u ook met de praktijk van
alle dag.

Datum woensdag 22, 29 januari en 5, 12 februari 2025

Plaats wijkkerk De Open Hof, Aller erf.

Tijd 19.30 — 21.30 uur (vanaf 19.15 koffie)

Kosten vrijwillige bijdrage voor koffie, thee en VIS (Verdieping, Inspiratie en
Samenkomst)

Contact Wilma Kloet, 06-19471338, w.kloet@komcom.training
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Expositie ‘Kunstenaars van Reinaerde’
Voor de tweede maal wordt er in de Petrakerk
een unieke Kerstexpositie georganiseerd. Dit
jaar rond ‘Maria’.

Al eeuwenlang speelt Maria een hoofdrol in
prachtige kunstwerken en ontroerende muziek.
Ze is onderwerp van iconen en schilderijen,
manuscripten, sculpturen, tatoeages en video-
installaties. Wie was zij eigenlijk, deze Maria,
de moeder van Jezus, over wie in de Bijbel niet
eens zo heel veel staat geschreven? Ook de schilders van Reinaerde hebben
zich laten inspireren door Maria. De bijzondere schilderijen laten Maria zien, in
een kleurrijk beeld van ontroering en kwetsbaarheid. De Kerstexpositie wordt
gehouden in de hele maand december in de Petrakerk, Kerkewijk 135 te
Veenendaal. De Kerk is Open op dinsdagmiddag en woensdagmiddag van
14.00 tot 15.30 uur en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Karin de Jonge

Kijkcijfers zondag 8 december 2024
Direct: 117 Opname: 58

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda
Zijn ook te vinden op de website van de wijkgemeente
ZuidWest www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de
Digitale nieuwsbrief.

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan
ook op www.kerkdienstgemist.nl.

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk
woensdag a.s. worden verstuurd naar

zZw-communicatie @pkn-veenendaal.nl.

PR
& B Protestantse Gemeente

-

% Dgyf Veenendaal
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Tedeneen in beeld

Wijkgemeente
ZuidWe

Elke maand brengen we met een kleine reportage vrijwilligers van onze wijkgemeente in beeld. Deze keer:

De BHV’ers

Sinds het voorjaar van 2023 beschikt onze kerk
over een nieuw ontruimingsplan én een team van
BHV’ers (Bedrijfshulpverleners). Bij elke kerkdienst
staat er één BHV’er paraat om in te grijpen bij cala-
miteiten. Maar wie zijn deze mensen, en wat hou-
den hun taken precies in? Voor deze rubriek
‘ledereen in beeld’ dook ik in het verhaal achter
onze kerkelijke BHV’ers.

BHV in de kerk: een kijkje achter de schermen

Via mijn schoonzus Elsbeth Wisgerhof, zelf BHV'er
in onze kerk, kwam ik terecht bij Gert van Dijk. In
de PGV-app vind ik zijn gegevens en ik stuur hem
een bericht. Na een paar dagen belt hij me op en
we maken een afspraak na de kerkdienst om meer
te horen over het BHV-team in onze kerk.

Tijdens de kerkdienst zit ik naast Elsbeth en vooraf-
gaand aan de dienst vertelt ze me vast wat over
haar BHV-schap. “lk zit meestal te hopen dat er
niks gebeurt, want dat lijikt me doodeng”, grapt Els-
beth. Ze staat eens in de zoveel tijd ingeroosterd
als BHV'er. Voor de dienst meldt ze zich bij de ou-
derling, zodat die weet wie er paraat staat. In haar
tas heeft ze een lijst met belangrijke aandachtspun-
ten voor een ontruiming. “Als er echt ontruimd
moet worden, geeft de ouderling dat aan. Dan kom
ik in actie"”, vertelt ze.

Er is een speciale kist met gele hesjes in de kerk.
Bij een ontruiming trekt de BHV'er zo'n hesje aan
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en leidt deze het proces. “Hopelijk zijn er op zo’n
moment meer BHV'ers in de kerk, zodat je het sa-
men kunt doen.” Naast ontruimen, zijn BHV'ers er
ook voor medische noodsituaties. Bij iemand die
onwel wordt, zorgen ze voor hulp en starten ze zo
nodig met reanimatie. Achterin de kerk hangt een
AED-apparaat. Gelukkig heeft Elsbeth die nog nooit
hoeven gebruiken. “Maar ik ben altijd alert, ook als
ik niet de aangewezen BHV’er ben. Als ik een bonk
hoor, kijk ik meteen of er iets aan de hand is.”

Het BHV-team

Na de dienst spreek ik met Gert van Dijk, die meer
vertelt over het team. Het BHV-team bestaat mo-
menteel uit negen mensen: Arend Flier, Jan Cos-
ter, Reiny Bleijenberg, Tineke de Haan, Gerrit Ha-
gelstein, Peter Pottjewijd, Martie Thomassen, Els-
beth Wisgerhof en Maartje Visser. Sommige BHV-
ers zijn ook koster.

De BHV’ers komen niet vaak samen; tot nu toe is
dat slechts één keer gebeurd, bij de start van het
team. Alle leden hebben een BHV-opleiding ge-
volgd, vaak via hun werk, en zetten deze kennis
graag in voor de kerk. “Het is waardevol om op de-
ze manier iets te kunnen bijdragen”, vertelt Gert.

Samen lopen we een rondje door de kerk. Gert
wijst me op de ontruimingsplattegronden die her
en der hangen. “Ze zijn me nooit opgevallen”, geef
ik toe. Als er een ontruiming plaatsvindt, verzamelt
iedereen op de Dennenlaan. De diaken ontruimt
het Trefpunt, de Ontmoetingsruimte (KND) en de

ledereen in Beeld
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Vergaderruimtes (Oppas), de ouderling de Kerk-
zaal + Entree en de BHV'er codrdineert alles.

“Dat lijkt me best een klus”, zeg ik, “het is soms
lang wachten voor je de kerk uit bent op een gewo-
ne zondag.” Gert laat me zien dat er extra deuren
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zijn die in noodsituaties open kunnen. “Zie je? Hier
staat nu iets voor, dat mag dus niet. Dat houden we
samen in de gaten." Het team let ook op kleinere
dingen. “Laatst kreeg ik een appje dat er een stoel
te ver in het middenpad stond. Fijn dat we dat
soort dingen samen oppakken.”

Goed voorbereid
Nieuwe BHV'ers worden ingewerkt door Gert, die
ze alles uitlegt tijdens een rondje door de kerk. Ze

leren bijvoorbeeld hoe ze de gaskraan en waterlei-
ding afsluiten, waar de brandblussers hangen en
hoe het ontruimingsproces verloopt.

Gert heeft als lid van het team kerkrentmeesters
veel werk gestoken in het nieuwe calamiteitenplan
en hij is tevreden met wat er nu staat. “En gelukkig
is de brandweer dat ook”, vertelt Gert. “We vroe-
gen ons af of we ook een keer een ontruimingsoe-
fening moesten doen. Gelukkig is het voor de
brandweer voldoende als we een keer vanaf de
kansel vertellen hoe een ontruiming werkt.” Nou
gelukkig maar!

Kijkt u in het vervolg maar eens bij het verlaten van
de kerk naar het ontruimingsplan. En fijn om te we-
ten dat we in geval van nood kunnen rekenen op
BHV-ers die weten wat ze moeten doen!

Marije Stegenga
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Wilt u meeschrijven in ons team en zo ook gemeenteleden in beeld brengen, of wilt u ons uitnodigen?

Stuur dan een mail aan Marije annastegenga@gmail.com of spreek ons aan:

Alice van Schuppen, Ariétte Bouwmeester-Wijnveen, Rick Tigelaar, Marije Stegenga



